De "Heilige Familie” werd in de parocme Pey in 1886 opgericht. Deze foto ter gelegenheld van het
50-jarig bestaan in 1936 werd gemaakt voor de kerk. De twee muurtjes, die onlangs gesloopt
werden, bestonden toen nog niet
Zittend van links naar rechts: Pjiér Aben ( ), Thei ('t Pumpke -
Dorp: ), Hannes Verg (Op de Berg), Graad Ramakers (de Keizer - Echterstraat),
Hannes Maessen (Rijksweg), oud-kapelaan C. Bernegau, pastoor J. Drummen, kapelaan J.
Pinkaerts, onbekend, Hannes Vergoossen (den Tummerman - Rijksweg), Graad Rutten, Drik van
Wegberg.
Tweede rij staand van links naar rechts: onbekend, Bér van Thoor, Bert Meuwissen (St.
Joosterweg), Sjang Laumen (Echterstraat), Driek Houben, Jacob Houben, Herman van Neer
(Slek),Pjier Aben, Pjier Goossen (den Drukker-Bosstraat), Peter Maessen (Slek), Tinus Jeuken
(Houtstraat), Jan Wolfs, F Meerten, H. Perjanke
Vergoossen (Mulderke).
Derde rij staand van links naar rechts: Harie Hover (de koster), Harie van Buggenum (de
schaapherder - St. Joost), Drik Matthey, Jac Backus (Hoogstraat), Sjang van Kruchten of Sjeng
Linssen (St. Joost), Sjeng Simons, Chris Boonen, Naadje van Buggenum, Thei van Buggenum
(kerkmeester), Piet Houben.




